Brief 6 aan Jan van C.Slager Geen datum ws okt 1941
Jan,

Vol van droefheid en medeleven vernam ik van middag dat doordat door alle
menselijk begrip heen De gehate bezetters er niet voor teruggedeinsd waren om zich,
gebruik makende van het heersende onrecht (onderstreept) zich aan een nietig mens
te vergrijpen. Toen ik het hoorde, dacht ik zo is er dan niemand die zulk onrecht
tegen gaan kan.

Moet dan een betrekkelijk onschuldig mens, smarten en lijden hebben, terwijl zij die
ongekend brutaal, verraad plegen, onnederlands te werk gaan, en zich bovenal van
God noch gebod iets aantrekken, zij gaan op het ogenblik vrij uit.

Dit is zo maar bezien we dit in het licht van Gods Woord. De rechtvaardige zijn leven
is vol van tegenslagen en moeite en verdriet. Maar ondanks dit alles houdt hij voet
bij stuk. Hij laat zich niet door tegenheden misleiden.

Maar beste Jan, zijt gij dan zelf ook vol goeden moed. Je hebt een zware beproeding
in het vooruitzicht. Zit in het ogenblik van ontmoediging niet in de put. Maar denk

aan de goedheid van God en bidt om kracht, om deze beproeving te doorstaan. God
zelf zegt roep mij aan in de ure der benauwdheid en ik zal u eruit helpen.

En laat daarom het enige dat eeuwige duur is, niet verslappen. Maar laat over het
eenmaal in jouw hart ontkiemde zaad geen onkruid groeien.Veel kan men en zullen
ze jouw ontnemen. Maar dit ene GELOOF kan Hitler of wie ook je nooit ontnemen.
Opdat wanneer de beslissing over het eeuwige leven komt. Het heerlijke Woord uit
Jezus mond moge klinken “Jan Verhoeff ga in in de vreugde uws Heren.”

Maar zeer zeker zal het zover nog niet komen, Jan. Want misschien of zeker wel is de
verlossing nabij. Het ziet er waarlijk zo donker niet uit. Jammer was het dat er geen
oplossing gevonden kon worden. Misschien is het beter zo, als anders.

Ik niet, maar niemand die in onze overwinning gelooft, zal je vergeten, Jan. Wij leven
allen met je mee, met jouzelf en met je ouders. Kortom met allen die jou in je
afwezigheid zullen missen.

Ik neem afscheid van je, Jan. Groet de getrouwe Vaderlanders in Scheveningen. En
tot weerziens in ons vrije Nederland. God sterke je.

O. mijn ziel wat buigt g'u neder?
Waartoe zijt g’'in mij ontrust.
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in’s hoogsten lof uw lust;
Menig werf heeft Hij uw juk



Doen verandren in geluk
Hoop op Hem en 't oog naar boven
Ik zal God, mijn God nog loven.

Leve de Koningin! Leven het Vaderland!

Weg met de mof.

Afz C.Slager en nog vele andere echte meelevende vaderlanders



